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Voorganger:     Ds C. van Wieren, Wijk bij Duurstede 

Ambtsdrager:  Wilma Kroon 

Organist: Lieuwe Visscher 

 

 

Liturgie Morgendienst 9 februari 2025 

 

Voorbereiding 

 

Woord van welkom 
Mededelingen  9 februari 2025.  
 
Goedemorgen  gemeente, hartelijk welkom in deze dienst.  
Fijn dat u ook thuis met ons meeluistert  en meekijkt, of op een later 
tijdstip met ons verbonden bent. 
 
Vandaag gaat ds. C. v. Wieren uit Wijk bij Duurstede voor. 
Organist: Lieuwe Visscher  
Beamist : Corrie Bootsma 
Koster: Bram Schoe 

Liturgie zondag   9 febr. 2024 

van de Gereformeerde Kerk  
te Loenen aan de Vecht 
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Koffie; Wilma de Kruijter en een vrijwilliger 
Mijn naam is Wilma Kroon, ik ben uw ambtsdrager van dienst. 
 
Zondag 16 februari gaat Pastor Fred Flantua voor. 
   
De bloemen van vandaag gaan, met hartelijke groet van de 
gemeente naar mw. Els de Jong. 
 
Uw collectegeld vandaag is voor K.I.A. Noodhulp – Midden oosten 
U kunt  uw collectebijdragen ook doneren via de QR code, achter in 
de kerk, of overmaken per bank. 
 
Na de dienst bent u allen hartelijk welkom voor een kopje koffie of 
thee in de consistorie. 
 
Namens de kerkenraad wens ik u een mooi moment van samen 
verbonden zijn.  

 
Kaarsen worden aangestoken! 

 
 

Lied 216 
1.Dit is een morgen als ooit de eerste, 

zingende vogels geven hem door. 

Dank voor het zingen, dank voor de morgen, 

beide ontspringen nieuw aan het woord. 

 

2.Dauw op de aarde, zonlicht van boven, 

vochtige gaarde, geurig als toen. 

Dank voor gewassen, grassen en bomen, 

al wie hier wandelt, ziet: het is goed. 

 

3.Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen, 

licht dat ooit speelde waar Eden lag. 

Dank elke morgen Gods nieuwe schepping, 

dank opgetogen Gods nieuwe dag. 

 

Klein Gloria  
Ere zij de Vader en de Zoon 

en de heilige Geest, 
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als in den beginne, 

nu en immer 

en van eeuwigheid tot eeuwigheid. 

Amen. 

 

Stil gebed 

 

Bemoediging en groet: 

 

voorg.:  Onze hulp is in de naam van de Heer 

allen :  die hemel en aarde gemaakt heeft 

voorg.:  De Heer zij met u 

allen :  ook met u zij de Heer 

voorg.:  Amen 

 

Gebed om ontferming voor de nood van de wereld met gezongen 

acclamatie uit Lied 367d. 
Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. 

 

 

Groot Gloria Lied 304: 1, 2, 3 
1.Zing van de Vader die in den beginne 

de mensen schiep, de dieren en de dingen: 

hemel en aarde wil zijn naam bezingen: 

houd Hem in ere! 

 

2.Zing van de Zoon, het licht voor onze ogen, 

bron van geluk voor wie Hem wil geloven: 

luister naar Hem het woord van alzo hoge: 

houd Hem in ere! 

 

3.Zing van de Geest, de adem van het leven, 

duurzame kracht die mensen wordt gegeven. 

Waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen: 

houd Hem in ere! 

 

Dienst van het woord 

 

Gebed om de Heilige Geest 
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Schriftlezing: Jesaja 6 vs. 1-8 (NBV)  

Jesaja geroepen 

[1] In het sterfjaar van koning Uzzia zag ik de Heer, gezeten op een 

hoogverheven troon. De zoom van zijn mantel vulde de hele tempel. 

[2] Boven hem stonden serafs. Elk van hen had zes vleugels, twee om 

het gezicht en twee om het onderlichaam te bedekken, en twee om 

mee te vliegen. [3] Zij riepen elkaar toe: ‘Heilig, heilig, heilig is de 

HEER van de hemelse machten. Heel de aarde is vervuld van zijn 

majesteit.’ [4] Door het luide roepen schudden de deurpinnen in de 

dorpels, en de tempel vulde zich met rook. [5] Ik schreeuwde het uit: 

‘Wee mij! Ik moet zwijgen, want ik ben een mens met onreine lippen, 

en ik leef te midden van een volk dat onreine lippen heeft. En nu heb 

ik met eigen ogen de koning, de HEER van de hemelse machten, 

gezien.’ [6] Toen nam een van de serafs met een tang een gloeiende 

kool van het altaar en vloog daarmee op mij af. [7] Hij raakte mijn 

mond ermee aan en zei: ‘Nu zijn je lippen gereinigd. Je schuld is 

geweken, je zonden zijn tenietgedaan.’ [8] Daarop hoorde ik de stem 

van de Heer zeggen: ‘Wie zal ik sturen? Wie kan namens ons gaan?’ 

Ik antwoordde: ‘Hier ben ik, stuur mij.’ 

 

 

Lied: Hemelhoog 539 vs. 1.3. 
1.Hier in uw heiligdom, 

dicht bij de troon, 

vraagt uw aanwezigheid ons stil te zijn. 

Zo komen wij tot U 

met heilig ontzag, 

als uw Geest ons trekt tot U. 

 

3.Heer, ik wil horen 

uw zachte stem. 

Laat and’re stemmen in mij zwijgen. 

Open mijn ogen, Heer, 

opdat ik het licht 

van uw aangezicht zal zien. 

 

Schriftlezing: Marcus 1 vs. 16-20.(NBV)  

  

Simon, Andreas, Jakobus en Johannes geroepen 
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[16] Toen Jezus langs het Meer van Galilea liep, zag hij Simon en 

Andreas, de broer van Simon, die hun netten uitwierpen in het meer; 

het waren vissers. [17] Jezus zei tegen hen: ‘Kom, volg mij! Ik zal 

van jullie vissers van mensen maken.’ [18] Meteen lieten ze hun 

netten achter en volgden hem. [19] Iets verderop zag hij Jakobus, de 

zoon van Zebedeüs, en zijn broer Johannes, die in hun boot bezig 

waren met het herstellen van de netten, [20] en direct riep hij hen. Ze 

lieten hun vader Zebedeüs met de dagloners achter in de boot en 

volgden hem. 

 

Lied 531 vs. 1.3. 
1.Jezus die langs het water liep 

en Simon en Andreas riep, 

om zomaar zonder praten 

hun netten te verlaten, – 

Hij komt misschien vandaag voorbij 

en roept ook ons, roept jou en mij, 

om alles op te geven 

en trouw Hem na te leven. 

 

3.Christus die door de wereld gaat 

verheft zijn stem niet op de straat, 

Hij spreekt ons hart aan, heden, 

en wenkt ons met zich mede. 

En lokt ook nog zoveel ons aan, 

tot wie zouden wij anders gaan? 

Hij heeft en zal ons geven 

alles, – het eeuwig leven. 

 

Verkondiging  

 

Intermezzo Orgel 

 

Dienst van het antwoord 

 

Lied 119a vs. 1.2.4.  
1.Uw woord omvat mijn leven 

en tilt het aan het licht. 

Hebt Gij zo door uw spreken 

niet alles opgericht? 
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Uw woord zet mij op vaste grond 

en vult met louter leven 

de woorden in mijn mond. 

 

2.Op U laat ik mij voorstaan, 

ik ben aan U gehecht. 

Waar Gij betrouwbaar voorgaat 

ontvouwt zich weer een weg. 

De paden die ik zelf bedacht 

zijn doelloos doodgelopen. 

Zij voerden in de nacht. 

 

4.God, laat mij nooit verliezen 

de vreugde om uw woord, 

de moed mijn weg te kiezen 

waar ik uw voetstap hoor. 

En overtuig mij dag aan dag 

dat Gij mij hebt geroepen, 

ja, dat ik leven mag! 

 

Collecte: Kerk in Aktie Noodhulp Midden Oosten 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Meer lezen? kerkinactie.nl/israelgaza 
Betaallink:https://www.ing.nl/payreq/m/?trxid=KhpgXXZtCzkKrEs

caZq7CQSmhLHBRo5v 

 

Dankgebed en voorbeden,  stil gebed en Onze Vader  

 

Slotlied 1014. 
1.Geef vrede door van hand tot hand, 

je moet die schat bewaren; 
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bescherm haar als een tere vlam, 

behoed haar voor gevaren. 

 

2.Geef vrede door van hand tot hand 

met liefde, onze redding; 

wees vriendelijk in woord en daad 

bewogen om Gods schepping. 

 

3.Geef vrede door van hand tot hand, 

als brood om uit te delen; 

kijk ieder mens met warmte aan, 

zo kunnen breuken helen. 

 

4.De sterke, zachte hand zij dank, 

die meer dan troost kan geven: 

als woorden stokken, spreekt de hand 

in vriendschap, steun en zegen. 

 

5.Geef Christus door van hand tot hand, 

zijn liefde schenkt ons leven. 

Geef vrede door, geef haar een kans: 

een schat om uit te delen. 

 

 

Wegzending en zegen met een gezongen AMEN.  
 

 


