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Dienst Loenen 21 juli 2024 

 
Woord van welkom 
Mededelingen  zondag  21 juli  2024. 
 
Goedemorgen  gemeente, hartelijk welkom in deze dienst. 
Fijn dat u ook thuis met ons meeluistert  en meekijkt, of op een later 
tijdstip met ons verbonden bent. 
 
Vandaag gaat ds. N. v. Tellingen uit Rhenen voor 
Muzikale begeleiding wordt verzorgd door Corrie Bootsma 
Beamist is Jan Landstra 
Koster is Piet Strijland 
Mijn naam is Willem v. Tellingen, ik ben uw ambtsdrager van dienst. 
 
Volgende week zondag, 28 juli, gaat mw. K. Smit – v.d. Berg uit 
Baambrugge voor 
 
De bloemen van vandaag gaan, nog met hartelijke groet en felicitaties 

Liturgie zondag  21 juli 2024 
 

van de Gereformeerde Kerk  

te Loenen aan de Vecht 
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voor haar verjaardag op 17 juli, naar Els de Jong 
 
Uw collectegeld vandaag wordt besteed aan jeugdwerk. 
U kunt  uw collectebijdragen ook doneren via de QR code, achter in de 
kerk of op de beamer, of overmaken per bank. 
 
Na de dienst bent u allen welkom voor een kopje koffie of thee in de 
consistorie.  
 
Namens de kerkenraad wens ik u een mooi moment van samen 
verbonden zijn. 
 

Kaarsen worden aangestoken. 
 
 

Zingen: Lied 276: 1 en 2  
1.Zomaar een dak boven wat hoofden, 

deur die naar stilte open staat. 

Muren van huid, ramen als ogen, 

speurend naar hoop en dageraad. 

Huis dat een levend lichaam wordt 

als wij er binnen gaan 

om recht voor God te staan. 

 

2.Woorden van ver, vallende sterren, 

vonken verleden hier gezaaid. 

Namen voor Hem, dromen, signalen 

diep uit de wereld aangewaaid. 

Monden van aarde horen en zien, 

onthouden, spreken voort 

Gods vrij en lichtend woord. 

 

Klein Gloria  
Ere zij de Vader en de Zoon 

en de heilige Geest, 

als in den beginne, 

nu en immer 

en van eeuwigheid tot eeuwigheid. 

Amen. 

 

Stil gebed 
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Bemoediging en groet: 
voorg.:  Onze hulp is in de naam van de Heer 

allen :   die hemel en aarde gemaakt heeft 

voorg.:  De Heer zij met u 

allen :   ook met u zij de Heer 

voorg.:  Amen 

 

Zingen: Lied 276:3  
3.Tafel van Een, brood om te weten 

dat wij elkaar gegeven zijn. 

Wonder van God, mensen in vrede, 

oud en vergeten nieuw geheim. 

Breken en delen, zijn wat niet kan, 

doen wat ondenkbaar is, 

dood en verrijzenis. 

 

Gebed van inkeer 

 

Woorden van Augustinus Veel te laat… 
 

Lied 908: 1, 3 en 7  
1.Ik heb U lief, o mijn beminde, 

die al mijn vreugd en sterkte zijt. 

Ik heb U lief, o welgezinde, 

wiens komst ik dag en nacht verbeid. 

Ik heb U lief, o schoonste licht, 

glans van Gods aangezicht. 

 

3.Ach, dat ik U zo laat herkende, 

Gij die de schoonheid zelve zijt, 

dat ik niet eer mij tot U wendde, 

mijn zielenrust, mijn zaligheid! 

Ach, dat ik U, mijn heil, mijn schat, 

zo laat heb liefgehad. 

 

7.Ik heb U lief, o wonderschone, 

ik heb U lief, Gij zijt mijn God. 

Ik vraag niet, dat Gij mij zult lonen; 

ik heb U lief, ook in de nood. 

Ik heb U lief, o schoonste licht, 

gezegend Aangezicht! 

 

Gebed om de Heilige Geest 
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Schriftlezing: Ps 139 : 1 – 14, 23-24 
 
1Voor de koorleider. Van David, een psalm. 
HEER, U kent mij, U doorgrondt mij, 

[2] U weet het als ik zit of sta, 
U doorziet van verre mijn gedachten. 

[3] Ga ik op weg of rust ik uit, U merkt het op, 
met al mijn wegen bent U vertrouwd. 
[4] Geen woord ligt op mijn tong, 

of U, HEER, kent het ten volle. 
[5] U omsluit mij, van achter en van voren, 

U legt uw hand op mij. 
[6] Wonderlijk zoals U mij kent, 

het gaat mijn begrip te boven. 
[7] Hoe zou ik aan uw aandacht ontsnappen, 
hoe aan uw blikken ontkomen? 

[8] Klom ik op naar de hemel – U tref ik daar aan, 
lag ik neer in het dodenrijk – U bent daar. 

[9] Al verhief ik mij op de vleugels van de dageraad, 
al ging ik wonen voorbij de verste zee, 
[10] ook daar zou uw hand mij leiden, 

zou uw rechterhand mij vasthouden. 
[11] Al zei ik: ‘Laat het duister mij opslokken, 

het licht om mij heen veranderen in nacht,’ 
[12] ook dan zou het duister voor U niet donker zijn – 
de nacht zou oplichten als de dag, 

het duister helder zijn als het licht. 
[13] U was het die mijn nieren vormde, 

die mij weefde in de buik van mijn moeder. 
[14] Ik loof U om het ontzaglijke wonder van mijn bestaan, 
wonderbaarlijk is wat U gemaakt hebt. 

Ik weet het, tot in het diepst van mijn ziel. 
 

[23] Doorgrond mij, God, en ken mijn hart, 
peil mij, weet wat mij kwelt, 
[24] zie of ik geen verkeerde weg ga, 

en leid mij op de weg die eeuwig is. 
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Lied: 139 : 1 en 14 
1.Heer, die mij ziet zoals ik ben, 

dieper dan ik mijzelf ooit ken, 

kent Gij mij, Gij weet waar ik ga, 

Gij volgt mij waar ik zit of sta. 

Wat mij ten diepste houdt bewogen, 

’t ligt alles open voor uw ogen. 

 

14.Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt 

toch open voor uw aangezicht. 

Toets mij of niet een weg in mij 

mij schaadt en leidt aan U voorbij. 

O God, houd mij geheel omgeven, 

en leid mij op de weg ten leven. 

 

Evangelielezing: Joh. 21 : 14 – 19 
 
[14] Dit was al de derde keer dat Jezus aan de leerlingen 

verscheen nadat Hij uit de dood was opgestaan. 
[15] Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan: 
‘Simon, zoon van Johannes, heb je Mij lief, meer dan de 

anderen hier?’ Petrus antwoordde: ‘Ja, Heer, U weet dat ik van 
U houd.’ Hij zei: ‘Weid mijn lammeren.’ [16] Nog eens vroeg 

Hij: ‘Simon, zoon van Johannes, heb je Me lief?’ Hij 
antwoordde: ‘Ja, Heer, U weet dat ik van U houd.’ Jezus zei: 
‘Hoed mijn schapen,’ [17] en voor de derde maal vroeg Hij 

hem: ‘Simon, zoon van Johannes, houd je van Me?’ Petrus 
werd verdrietig omdat Hij voor de derde keer vroeg of hij van 

Hem hield. Hij zei: ‘Heer, U weet alles, U weet toch dat ik van 
U houd.’ Jezus zei: ‘Weid mijn schapen. [18] Werkelijk, Ik 
verzeker je, toen je jong was deed je zelf je gordel om en ging 

je waarheen je wilde, maar wanneer je oud wordt zal een 
ander je handen grijpen, je je gordel omdoen en je brengen 

waar je niet naartoe wilt.’ [19] Met deze woorden duidde Hij 
aan hoe Petrus zou sterven tot eer van God. Daarna zei Hij: 

‘Volg Mij.’ 

 

Lied 649 : 1,3, 5 en 7 
1. Heer, blijf toch niet vragen. 

Gij weet dat ik U haat, 

dat ik geen kruis wil dragen, 
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niet gaan waarheen Gij gaat. 

O Heer, blijf toch niet vragen. 

3.Gij vraagt ten tweede male. 

Gij, herder, spreekt zo zacht 

van schapen die verdwalen 

en kermen in de nacht. 

Gij vraagt ten tweede male. 

 

5.Ten derde male vraagt Gij. 

Gij laat niet van mij af. 

Mijn haat, mijn opstand draagt Gij, 

begraaft ze in uw graf. 

Ten derde male vraagt Gij. 

 

7.O Heer, vraag altijd verder. 

Uw liefde triomfeert. 

Huurlingen worden herder. 

Het offerlam regeert. 

O Heer, vraag altijd verder. 

 

Verkondiging  
 

Intermezzo Orgel 
 

Lied 800: 1, 3 en 4  
1.Wat zou ik zonder U geweest zijn, 

hoe zou ik zonder U bestaan? 

Ik zou ten prooi aan angst en vrees zijn 

en eenzaam door de wereld gaan. 

Mijn liefde tastte in den blinde. 

Een afgrond lag in het verschiet. 

En waar zou ik een trooster vinden 

die werkelijk wist van mijn verdriet? 

 

3.Maar Christus gaf mij taal en teken 

en ik ben zeker van zijn stem. 

De nacht is voor het licht geweken, 

het grondloos lot krijgt zin door Hem. 

Nu word ik mens, herkrijg mijn vrijheid 

bij water, woord en brood en wijn, 

omdat ik weet van zijn nabijheid 

waar twee of drie vergaderd zijn. 

 

4.Godlof, een Heiland, een bevrijder, 
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vol liefde en macht heeft ons gered. 

De Mensenzoon werd onze leider 

en heeft ons hart in vlam gezet. 

Toen ging voor ons de hemel open, 

oorsprong en doel, zo ongedacht. 

Geloven konden wij en hopen. 

Wij wisten ons van Gods geslacht. 

 

Collecte: Jeugdwerk, eigen en locaal 

 
Betaallink:https://www.ing.nl/payreq/m/?trxid=emSRFe4V6SMJc5nQQqfpsZMBeRVIh
eHs 

 
Dankgebed en voorbeden, stil gebed en  Onze Vader 

 
Slotlied: 1014 : 1, 2 en 5  
1.Geef vrede door van hand tot hand, 

je moet die schat bewaren; 

bescherm haar als een tere vlam, 

behoed haar voor gevaren. 

 

2.Geef vrede door van hand tot hand 

met liefde, onze redding; 

wees vriendelijk in woord en daad 

bewogen om Gods schepping. 

 

5.Geef Christus door van hand tot hand, 

zijn liefde schenkt ons leven. 

Geef vrede door, geef haar een kans: 

een schat om uit te delen. 

 

Wegzending en zegen beamen met gezongen AMEN.  


