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Voorganger:     Ds P.G. Vellekoop, Maarssen 

Ambtsdrager:  Willem van Tellingen 

Organist: Corrie Bootsma 

 

 
 

Liturgie Morgendienst, zondag 15 juni 2025  

 

Orgelspel 

 
Voorbereiding 

 
Woord van welkom 

Mededelingen dd  15 juni ’25 
 

Goedemorgen  gemeente, hartelijk welkom in deze dienst. 
Fijn dat u ook thuis met ons meeluistert  en meekijkt, of op 
een later tijdstip met ons verbonden bent. 

 
Voorganger; ds.  P.G. Vellekoop uit Maarssen. 

Organist: Corrie Bootsma   
Koster en techniek: Coen Schlimme 
Koffie: Jan en Rita Landstra 

Liturgie zondag   15 juni 2025 
 

van de Gereformeerde Kerk  
te Loenen aan de Vecht 
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Mijn naam is Willem v. Tellingen, ik ben uw ambtsdrager 
van dienst. 

 
Zondag 22 juni is een Gastheerdienst in de grote kerk. 

Voorganger is ds. P. Zaadstra uit Kockengen. Tevens doet 
Rianne Veldhuizen belijdenis. 
   

De bloemen gaan nog met de hartelijke felicitaties voor zijn 
verjaardag op 15 juni, naar Rob Dekker. 

 
De collecte van vandaag is bestemd voor eigen diaconie. 
U kunt uw collectebijdragen ook doneren via de QR code, 

achter in de kerk, of overmaken per bank. 
 

Na de dienst bent u allen hartelijk welkom voor een kopje 
koffie of thee in de consistorie. 
 

Namens de kerkenraad wens ik u een mooi moment van 
samen verbonden zijn. 

 
Kaarsen worden aangestoken. 

 
 

Intochtpsalm, staande gezongen  
Psalm van de zondag 29: 1 en 5 
1.Gij die hoog verheven zijt, 

geef de Here heerlijkheid, 

geef des Heren naam de eer, 

buig u juichend voor Hem neer. 

Hoor de grote stem des Heren, 

alles moet zich tot Hem keren. 

Machten, die het hoofd opsteken, 

worden stil als God gaat spreken. 

 

5.Tot in ’t diepste van het bos 

maakt zijn stem de stammen los, 

plant de echo van het woord 

zich in dood en leven voort. 

Ja, zijn stem in storm en regen 

brengt ontzetting allerwegen. 
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Maar die in zijn huis verkeren 

zingen luid de lof des Heren. 

 

Klein Gloria  
Ere zij de Vader en de Zoon 

en de heilige Geest, 

als in den beginne, 

nu en immer 

en van eeuwigheid tot eeuwigheid. 

Amen. 

 

Stil gebed 

 
Bemoediging en groet: 
voorg.:  Onze hulp is in de naam van de Heer 

allen :  die hemel en aarde gemaakt heeft 

voorg.:  De Heer zij met u 

allen :  ook met u zij de Heer 

voorg.:  Amen 

 

Drempel- en smeekgebed, beaamd met Lied 574, 
refrein. (3x) 
Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. 

 

Loflied 678: 1, 4, 7, 8 en 9 
1.Vrees niet, gij land, verheug u en wees blijde 

en dieren, wees gerust in bos en weide. 

Jong gras ontkiemt, de wildernis wordt groen 

in dit seizoen. 

 

4.Daarna doet God de hoge hemel open 

en antwoordt op uw bidden en uw hopen. 

Hij giet zijn eigen Geest in overvloed 

op vlees en bloed. 

 

7.Zij zullen allen op de dag des Heren, 

de grote, de geduchte, profeteren, 

zij zien de tekens van het naderend uur: 

bloed, rook en vuur. 

 

8.De geestesstorm zal door de wereld varen. 

God zal zijn volle glorie openbaren. 
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In bloed en duister zal het licht vergaan 

van zon en maan. 

 

9.En allen die naar ’s Heren wegen vragen, 

die van zijn grote naam het zegel dragen, 

vieren in ’t nieuw Jeruzalem het feest 

van woord en Geest. 

 

De leerleefregel 

 

Dienst van het woord 
 

Gebed om de Heilige Geest 
 

Lied 314: 1 en 3 
1.Here Jezus, om uw woord 

zijn wij hier bijeen gekomen. 

Laat in 't hart dat naar U hoort 

uw genade binnenstromen. 

Heilig ons, dat wij U geven 

hart en ziel en heel ons leven. 

 

3.O Gij glans der heerlijkheid, 

licht uit licht, uit God geboren, 

maak ons voor uw heil bereid, 

open hart en mond en oren, 

dat ons bidden en ons zingen 

tot de hemel door mag dringen. 

 

Schriftlezingen:   
Jeremia 38: 1-13 

 [1] Sefatja, de zoon van Mattan, Gedalja, de zoon van Paschur, 

Juchal, de zoon van Selemja, en Paschur, de zoon van Malkia, 

hoorden dat Jeremia de mensen bleef toespreken: [2] ‘Dit zegt de 

HEER: Wie in deze stad blijven, zullen sterven door het zwaard, de 

honger en de pest, maar wie zich overgeven aan de Chaldeeën zullen 

gespaard worden en het er levend afbrengen. [3] Dit zegt de HEER: 

Deze stad wordt in handen gegeven van de koning van Babylonië en 

zijn leger; hij zal haar innemen.’ [4] De raadsheren zeiden tegen de 

koning: ‘Die man moet ter dood gebracht worden. Door zulke dingen 
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te zeggen ondermijnt hij immers het moreel van de inwoners en van 

de soldaten die hier nog overgebleven zijn. Hij heeft niet hun behoud 

voor ogen, maar hun ondergang.’ [5] Koning Sedekia antwoordde: 

‘Doe met hem wat je wilt; ik kan jullie niet tegenhouden.’ [6] Ze 

brachten Jeremia naar de waterkelder van prins Malkia, in het 

kwartier van de paleiswacht, en lieten hem aan touwen zakken. In de 

put stond geen water meer; er was alleen modder, waarin Jeremia 

wegzakte. [7] Ebed-Melech, een hoveling afkomstig uit Nubië, 

hoorde daarvan. Hij bevond zich in het koninklijk paleis, terwijl de 

koning zitting hield in de Benjaminpoort. [8] Ebed-Melech verliet het 

paleis, ging naar hem toe en zei: [9] ‘Mijn heer en koning, het is 

misdadig dat deze mannen Jeremia in een waterkelder hebben 

gegooid. Waarom moet hij juist daar van honger omkomen? Elders in 

de stad is ook geen brood meer.’ [10] De koning beval Ebed-Melech: 

‘Ga met dertig man naar die waterkelder en haal Jeremia naar boven, 

voordat hij sterft.’ [11] Ebed-Melech riep toen dertig man bij elkaar 

en ging naar de kelder van het magazijn van het koninklijk paleis, 

waar hij wat versleten kleren en oude lappen haalde. Hij liet deze aan 

touwen naar Jeremia in de put zakken [12] en zei tegen hem: ‘Stop 

die kleren en lappen onder uw oksels en haal de touwen eronderdoor.’ 

Jeremia deed wat hij zei, [13] en zo trokken ze hem uit de put 

omhoog. Vanaf dat moment verbleef hij weer in het kwartier van de 

paleiswacht. 

 

Hebreeën 11: 32-40 

[32] Wat valt hier nog aan toe te voegen? De tijd ontbreekt me om te 

vertellen over Gideon en Barak, Simson en Jefta, David en Samuel, 

en over de profeten, [33] die door hun geloof koninkrijken 

overwonnen, gerechtigheid lieten gelden, en kregen wat hun beloofd 

was; die leeuwen de muil toeklemden, [34] aan vuur de laaiende 

kracht ontnamen en ontkwamen aan de houw van het zwaard; die in 

zwakheid kracht ontvingen, in de oorlog machtige helden werden en 

vijandelijke legers op de vlucht joegen. [35] Vrouwen kregen hun 

doden terug doordat die uit de dood opstonden. Anderen werden 

gemarteld tot de dood erop volgde en wilden van geen vrijlating 

weten, omdat ze uitzagen naar een betere opstanding. [36] Weer 
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anderen kregen te maken met bespotting en geseling, zelfs met 

arrestatie en gevangenschap. [37] Ze werden gestenigd of 

doormidden gezaagd, of stierven door een moordend zwaard. Ze 

zwierven rond in schapenvachten of geitenvellen, berooid, vernederd 

en mishandeld. [38] Ze doolden door verlaten oorden en 

berggebieden en verscholen zich in grotten en holen onder de grond. 

Ze waren voor de wereld te goed. [39] Al deze mensen, die van 

oudsher om hun geloof geprezen worden, hebben de belofte niet in 

vervulling zien gaan [40] omdat God voor ons iets beters had 

voorzien, en Hij hen niet zonder ons de volmaaktheid wilde laten 

bereiken. 
    

Lied 849: 1, 2 en 3 
1.Zoek de wegen van de wijsheid 

die de schepping dansend groet. 

Blijf haar volgen, schenk haar aandacht 

proef haar woorden, juist en goed. 

Wijsheid baant het pad naar vrede, 

doet ons voor wat liefde doet. 

 

2.Luister naar de stem van wijsheid, 

op de markt prijst zij haar waar. 

Hoor het woord dat mens geworden 

ware goedheid openbaart. 

Als dat woord dan kiemt en uitgroeit 

vinden recht en trouw elkaar. 

 

3.Zuster wijsheid, kom en help ons, 

voed wie nieuw geboren wordt. 

Zielsvriendin en liefste naaste, 

wek het heilig licht in ons. 

Vorm ons tot jouw volk, bevrijd ons, 

om de aarde en om God. 

 

Verkondiging  
 

Intermezzo Orgel 

 
Dienst van het antwoord 
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Lied 315: 1 en 3 
1.Heb dank, o God van alle leven, 

die zijt alleen Uzelf bekend, 

dat Gij uw woord ons hebt gegeven, 

uw licht en liefde ons toegewend. 

Nu rijst uit elke nacht uw morgen, 

nu wijkt uw troost niet meer van de aard, 

en wat voor wijzen bleef verborgen 

werd kinderen geopenbaard. 

 

3.Gemeente, aan wier aardse handen 

dit hemels woord is toevertrouwd, 

o draag het voort naar alle landen, 

vermenigvuldigd duizendvoud. 

Een stem zegt: Roep! Wat zou gij roemen 

op mensengunst of -heerlijkheid? 

’t Verwaait als gras en weidebloemen. – 

Gods woord bestaat in eeuwigheid! 

 

 

Collecte: Eigen Diaconie 

 
Betaallink:https://www.ing.nl/payreq/m/?trxid=pXihdJziIxc24yIIQvKZej8kSUWr

zVqS 

 

 

Dankgebed en voorbeden, stil gebed en  

evt. ‘t Onze Vader 
 

Slotlied 791: 1, 2, 3, 4, 5 en 6 
1.Liefde, eenmaal uitgesproken 

als uw woord van het begin, 



 

8 

liefde, wil ons overkomen 

als geheim en zegening. 

 

 

2.Liefde, die ons hebt geschapen, 

vonk waarmee Gij zelf ons raakt, 

alles overwinnend wapen, 

laatste woord dat vrede maakt. 

 

3.Liefde luidt de naam der namen 

waarmee Gij U kennen laat. 

Liefde vraagt om ja en amen, 

ziel en zinnen metterdaad. 

 

4.Liefde waagt zichzelf te geven, 

ademt op van goede trouw. 

Liefde houdt ons in het leven, – 

daarop hebt Gij ons gebouwd. 

 

5.Liefde laat zich voluit schenken 

als de allerbeste wijn. 

Liefde blijft het feest gedenken 

waarop wij uw gasten zijn. 

 

6.Liefde boven alle liefde, 

die zich als de hemel welft 

over ons: wil ons genezen, 

bron van liefde, liefde zelf! 

 

 

Wegzending en zegen met een gezongen AMEN. 
 
 


